
 

   Klaskrant 
           KOT KOT KEDEI, de kip legt een ei! 
                      Op weg naar Pasen… 
                 12 maart - 30 maart 2018 

 
 
HOERA… het is vakantie! 
Wat gaat de tijd toch snel… We kunnen terugkijken op een boeiende tijd 
in onze klas. We hebben al heel veel samen beleefd en bijgeleerd! 
 
De voorbije weken maakten we kennis met de kip, de haan en hun 
schattige kuikentjes. Er kwamen er zelfs enkele op bezoek in onze klas, 
wat waren we allen onder de indruk! We maakten van de eitjes van de kip 
lekkere toastjes met eiersalade. Mmm dat was smullen! 
 
We telden samen af naar het paasfeest en luisterden naar het 
paasverhaal. We versierden onze paasboom in de klas met mooie eitjes, 
konijntjes en kuikentjes. Ook waren we druk in de weer met het maken 
van onze paasmandjes.  
 
Op donderdag 29 maart kregen we een bezoekje van de paashaas in onze 
klas, die bracht voor alle kindjes twee chocolade eieren mee: een bruin en 
een wit. Dankjewel lieve paashaas!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
THEMALIED:  

 
Tok Tok Tok ik ben een kip,  

ik leg veel eitjes WIP WIP WIP.  
Ik vlieg, ik vlieg, ik ben een haan,  

ik kan al op één pootje staan. 
 

 
BELANGRIJKE INFO:  

 Na de vakantie verwelkomen we nieuwe vriendjes in onze klas. 
WELKOM THIAGO, QUINN EN HEBA!  
 

 OPGELET! Er zijn luizen geconstateerd bij één 
van de kinderen in onze klas, gelieve het haar 
van uw kind te controleren en indien nodig te 
behandelen. Dank u!  

 
 

 
MEEBRENGEN NAAR DE KLAS: 

 Een foto van mama (naar aanleiding van Moederdag). Gelieve 
de foto te naamtekenen.  
 

 
Een prettige vakantie voor iedereen!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vriendelijke groetjes 
Juf Lisa 

 
 


