
 

   Klaskrant 
     Ik hou van mooie kleuren 

                     13 - 24 november 2017 
 

 
 “Ik hou van mooie kleuren, 
rood, groen, geel en blauw!” 
 
JOEPIE, we leerden over de kleuren!  
Spelenderwijs maakten we kennis met de hoofdkleuren: ROOD,GEEL EN 
BLAUW. De kinderen konden volop experimenteren met die mooie 
kleurtjes. We reden met auto’s door de verf, stempelden met ballonnen 
en met allerlei verschillende rollen!  
 
We hebben ook kennis gemaakt met de kleur GROEN. Zoals een echte 
kleurentovenaar maken we van geel en blauw de kleur groen. We 
gebruikten hierbij onze magische toverwoorden: Hocus pocus met een 
zoen, blauw en geel dat wordt groen!  
 
We kregen af en toe zelfs een gekke neus van de juf. Dat hebben jullie wel 
gezien… Een rode, gele, blauwe of groene!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THEMALIED:  

 
 
BELANGRIJKE INFO:  

NIET VERGETEN 

 Symbool of naam op het flesje water schrijven/tekenen 

 Fruit schillen en meegeven in een genaamtekend doosje 
 
Op 06/12/2017 komt Sinterklaas op bezoek naar onze school!  
 

 
MEEBRENGEN NAAR DE KLAS: 

/  
 

 
Ondertussen zijn we van start gegaan met het thema SINT EN PIET.  
Van 27 november tot 8 december.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vriendelijke groetjes 

Juf Lisa 


