
 

   Klaskrant 
       Lichtjes in het donker  

                 8 januari - 26 januari 2018 
 

 
“Sterretjes hier, sterretjes daar, sterretjes overal” 
 
De voorbije drie weken leerden we in de klas over licht en donker.  
Wat zien we als het dag is en wat zien we als het nacht is?  
De zon, de maan en de sterren kwamen allemaal aan bod.  
 
We maakten het gezellig in onze klas met allerlei lichtjes! 
In ons donker hoekje konden we spelen met de vele leuke lampjes die de 
kinderen meebrachten van thuis.  
In onze poppenhoek lagen pyjama’s, die konden we aan - en uitdoen. Er 
was zelfs een bedje waar we echt in konden slapen.  
 
De laatste week hebben we vooral gewerkt rond het verhaal 
“Welterusten kleine beer”. Wat was kleine beer bang in het donker, 
gelukkig brengt grote beer veel lichtjes, zo hoeft hij niet meer bang te zijn. 
Ook de kinderen kregen de kans om eens te vertellen wanneer zij bang 
zijn. 
Als afsluiter hebben we op vrijdag met alle jongste kleuters naar een 
poppenspel gekeken over dit verhaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
THEMALIED:  

 
Doe je oogjes toe 

weldra komt de nacht 
sterren staan op wacht  

wanneer het maantje lacht!  
 

 
BELANGRIJKE INFO:  

 Op donderdag 1 februari 2018 gaan we naar de 
kinderboerderij De Campagne te drongen.  
Alle info staat op de bijhorende brief.  
 

 
MEEBRENGEN NAAR DE KLAS: 

 Wie heeft thuis boerderij knuffels? (varken, koe, schaap, 
kippen, konijn, …) Deze zijn zeer welkom in onze klas!  

 Algemeen thematisch materiaal mag steeds genaamtekend 
meegegeven worden  
 

 
Naar aanleiding van ons bezoek aan de kinderboerderij gaan we volgende 
week van start met het thema ‘De Boerderij’.  
 
 

 

 
 

Vriendelijke groetjes 
Juf Lisa 

 
 


