
 

   Klaskrant 
                 Jules is ziek 

                 26 februari - 9 maart 2018 
 

 
“Hatsjie, hatsjie, ik nies en mijn neus is heel vies. Even wachten, zakdoek 
snuiten, alle snottebellen buiten!” 
 
Wat was er toch aan de hand… Jules had overal rode vlekken! Volgens de 
kindjes moest hij veel rusten, hij mocht dan ook zijn pyjama aanhouden 
en in zijn bedje blijven.   
Gelukkig kwam de dokter op bezoek, die had een grote dokterstas mee 
met allerlei dokterspullen. Samen konden we Jules onderzoeken, hij had 
de WATERPOKKEN. De dokter gaf hem een spuitje en met wat 
medicijntjes werd hij snel weer beter. 
 
Maar niet alleen voor Jules is er veel gebeurd… 
Om te oefenen net zoals de echte dokter konden we elkaar en de poppen 
verzorgen in ons doktershuisje. Het was net echt want we konden ook 
dokters – en verpleegsterkledij aandoen.  
We mochten ook spelen met spuitjes, medicijnenpotjes en draadjes in 
onze waterbak. We maakten pilletjes met plasticine en gaven Jules rode 
stippen. We stempelden met watjes, schilderden met spuitjes, speelden 
een spelletje rond medicijntjes en nog zo veel meer!  
 
Natuurlijk willen we zelf niet ziek worden, ook Jules moet gezond blijven. 
Daarom maakten we vrijdag een drankje boordevol vitamientjes: vers 
sinaasappelsap. We hielpen allemaal bij het maken van ons sap, natuurlijk 
mochten we ook eens proeven. Mmm wat was dat lekker en gezond!  

 

 
 
THEMALIED:  

 
 

 
BELANGRIJKE INFO:  

 Iedere leerling van de Meidoorn krijgt 
gratis een fluovestje dat men verplicht 
dient aan te doen bij een uitstap, en 
dagelijks bij het aankomen en vertrekken 
op school. Het kan geruild worden voor 
een groter vestje wanneer de leerling 
het vestje ontgroeid is. Wij dragen de 
veiligheid van onze kinderen hoog in het vaandel. We bevelen 
iedereen aan om dit vestje op weg van en naar school aan te 
trekken. Bij verlies van het fluovestje vraagt de school € 3,00 
voor een nieuw vestje.  
 

 
MEEBRENGEN NAAR DE KLAS: 

 We zijn nog op zoek naar volgende knuffels: kippen, kuikens of 
haan. Wie thuis zulke knuffels heeft en wie wil mag ze 
meebrengen naar de klas, wel voorzien van een naam a.u.b. 
Alvast bedankt!  
 

 
Vanaf volgende week gaan we van start met het thema ‘Kot kot kedei de 
kip legt een ei’. Hierbij gaan we vooral werken rond kippen, kuikens en de 
eitjes. 
 

Vriendelijke groetjes 
Juf Lisa 

 
 


